
Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart pie 
En naar een blonde haarlok kijk die ik  
Vraag ik hoe zij het vindt, waarop zij zucht  
Ik denk dat ik de was maar even droog  
Voordat ik met mijn spullen naar de zaal  
Die zit vanavond ook al is het herfst  
Vindt zij het goed als ik wat met haar pop  
En zo maar een heel winkelcentrum  
 
Ze weet wel dat ik met een oude vlam  
Sinds ik steeds mokken met daarop haar naam  
Waaruit ik nu al maanden al mijn drank  
Ze is in het leggen van dat soort verband  
Dat ik nog af en toe iets van die hoer  
Daar geeft ze mij per dag een klap of vier  
En als ik haar een keertje in de winkel  
Dan jaagt ze mij onmiddellijk de deur  
 
Nu ik de smaak van etenswaar uit blik  
Waaraan ik ooit al is de vraag wanneer  
Denkt mijn vriendin wanneer ik eet: hij eet  
Iets vies maar ik doe aan want hij behoeft  
Hoewel ik heel veel, man je weet niet hoe,  
Van rund en liever op een stukje koe  
Dan smaakt zo’n blikje gistextract met bloem  
En voel je je na elke hap een uur  
 
Het schijnt dat er een brandje in het bos  
En ik weet niet wat ik met mijn humeur  
De buurman die het gras uit alle macht  
Belooft dat hij het laatste woordje goed              
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https://www.youtube.com/watch?v=sXlYryTozqk

